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ADVENT

Volgend weekend vieren we de 4de zondag van de advent. In de voorbereiding op kerstmis
ontsteken we dan een 4de kaars op onze adventskrans.

KERSTMIS IS EEN CHRISTELIJK FEEST

Met de kerststal en andere versiering willen we ervoor zorgen dat de kerstperiode gezellige en
fijne dagen worden die we in familiekring vieren. Dit is goed zo, maar kerstmis is voor alles
toch een godsdienstig feest. Laten we ons vooral aanspreken door de Boodschap van die dag.
U komt dit toch ook meevieren in de kerk:

Zaterdag 20 december: Misviering om 18 uur

Woensdag kerstavond 24 december: Misviering om 17.30 uur,met Jannes Desmet als cantor.
Woensdag kerstdag 25 december: Gebedsviering om 11.30 uur

Met velen samen worden het mooie Vieringen!

KERK OPEN

In deze Kerstperiode zal de kerk geopend zijn voor individueel bezoek en gebed niet alleen op
zondag maar ook op kerstdag 25 december, van 9 uur tot 17 uur. Met muziek, beeld en tekst
kan je er even tot rust en gebed komen.

ADVENTSBEZINNING

Morgen donderdag 18 december heeft de derde, en laatste, bezinning plaats die door onze
Pastorale Eénheid georganiseerd wordt in onze kerk. ledereen is hiervoor welkom om 19 uur.
Het gaat om gebed en bezinning rond het derde natuurelement: ‘broeder vuur’ uit het
Zonnelied vanFranciscus.

FEMMA — wandelen

De volgende wandeling van Femma heeft plaats op nu vrijdag 19 december. Vertrek om 13.30
uur op de parking van St.-Baaf. Vrije deelname en iedereen is welkom. De wandelingen
hebben steeds plaats op de eerste maandag en de derde vrijdag van de maand, telkens om
13.30 uur (de volgende is dan op maandag 5 januari).



KERSTSTAL

Fier poseren de mannen van RAAK voor de kerststal die ze dit jaar ook weer opbouwden.

Op zaterdag 6 decemberplaatste leden van RAAK de kerststal weer aan de kerk. Hartelijk
dank aan RAAK om die klus weer te klaren. Moge de kerststal ook nu weer zorgen voor de
nodige kerstsfeer en bijdragen in onze voorbereiding op kerstmis. Is er tijdens de komende
vrije dagen een moment vrij om samen met de (klein)kinderen een bezoekje te brengen aan de
kerststal?

VREDESLICHT in Eversel

VREDESLICHT

Onze scouts gaan ook dit jaar, al voor de 17% keer, het Vredeslicht athalen in het gouwhuis
van de scouts in Hasselt. Een Vredeslicht dat vertrekt in Bethlehem en via Wenen (Oostenrijk)
naar ons land wordt gebracht en zo toekomt in Hasselt. Hiermee tonen ze dat vrede voor hen



een belangrijke betekenis heeft. Zij halen het Vredeslicht af op vrijdag 19 december en
zullen het in de kerk binnenbrengen vanaf 21.30 uur.

Onze jongeren die zich voorbereiden op hun Vormsel zullen een stuk van de weg meestappen
en zullen daarna in de kerk een korte bezinning houden omtrent vrede.

Over de betekenis en het belang van dit Vredeslicht kan u méér lezen elders in uw
parochieblad.

Om aan iedereen de mogelijkheid te geven dit Licht af te halen en mee naar huis te nemen, zal
de kerk geopend zijn diezelfde avond nog tot 22 uur, op zaterdag 20 decembervoor en na de
Mis van 18 uur en op zondag 21 december van 9 tot 17 uur. Er zullen kaarsen van het
Vredeslicht ter beschikking zijn, maar je kan zelf ook zorgen voor een lantaarntje of dgl. om
het uitdoven te voorkomen.

Ook vanuit de naburige parochies en scouts zal men in onze kerk het Licht komen afhalen.



